Preek 17 maart 2024, trouwviering Zondag Judica, vijfde van de veertig dagen

Liefde, hoop en trouw
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Prediking

Lief bruidspaar, familie en vrienden van Joyce en Martijn, gemeente van Jezus Christus,

In de tijd naar Pasen toe lezen we uit het bijbelboek Jeremia, dat meer dan 2000 jaar geleden
geschreven is, maar wat toch sterk doet denken aan wat er gebeurt in onze tijd. Het gaat over een
belegerde stad. Het gaat over vijandelijke troepen die op het punt staan de stad in te nemen. Het
gaat over een profeet die dingen zegt die de regering niet bevallen en die daarom gevangen wordt
genomen, weggestopt. Het gaat over angst en wanhoop die alom heersen.

In deze hopeloze situatie bezoekt een neef van Jeremia, Chanamel genaamd, de profeet in de
gevangenis. Chanamel zit aan de grond, hij heeft geen geld meer om eten te kopen. Het enige dat hij
nog heeft is een akker, buiten de stad, waar de Babylonische soldaten aan het plunderen zijn.

Daar kan hij dus niets mee. De akker is onbereikbaar. Hij kan er niets op verbouwen. De oogst zou
sowieso in beslag worden genomen. En nu vraagt Chanamel aan Jeremia of hij zijn akker wil kopen.

Het is onbegrijpelijk, maar Jeremia doet het. Hij voelt dat hij dat moet doen. Hij ziet het als een
opdracht van God. Met de koop van de akker helpt hij niet alleen zijn neef. Hij stelt daarmee een
teken, een teken van hoop. Alleen zo is zijn daad te begrijpen. Want vurig hoopt Jeremia op vrede,
ooit. Vurig hoopt hij dat eens die akker weer bereikbaar zal zijn en verbouwd kan worden en dat er
graan zal groeien. Zijn koop is een teken van hoop.

Vooralsnog valt er niets te zaaien, niets te planten op die akker. Maar Jeremia plant zaadjes van
hoop, in de harten van de mensen in de gevangenis, in het hart van zijn neef Chanamel, in de harten
van de lezers van zijn boek. Zaaigoed dat hij op zijn beurt van God heeft gekregen.

In haar boek Face of the Deep: A Theology of Becoming citeert de theologe Catherine Keller een oud
Talmoedisch verhaal. Daarin vertelt een rabbi dat God wel zesentwintig mislukte pogingen deed om
de wereld te scheppen voordat het eindelijk lukte. ‘Laten we hopen dat het werkt,” riep God toen hij
de wereld schiep. Deze hoop van God vergezelt - volgens dat verhaal - sindsdien, van den beginne, de
geschiedenis van de wereld, van de schepping en van de mensheid. God hoopt dat het wat zal
worden met de schepping, met de mensen, God hoopt het van ganser harte. Dit is de hoop waar
Jeremia uit put en die hij doorgeeft, ook aan ons.

Aan het einde van de eerste Wereldoorlog, in 1918, verschijnt de dichtbundel ‘Verzonken grenzen’
van Henriétte Roland Holst. Daarin vinden we een heel bekend en heel hoopvol gedicht, getiteld

De zachte krachten zullen zeker winnen

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
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alle warmte zou verstarren vanbinnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen

die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen

als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en mense' en diere'...

En zo brengt dit hoopvolle gedicht ons bij het tweede thema van vanmorgen: de liefde.

Komt in de bijbel de liefde ter sprake, dan gaat het niet allereerst over een emotie, niet allereerst
over een warm gevoel, van genegenheid en gehechtheid. Als Paulus schrijft in zijn brief aan de
Korintiérs: ‘Zonder liefde zijn alle talenten van geen betekenis’, dan doelt hij niet allereerst op vurige
gepassioneerdheid die uit zou maken of kennis vergaren of zorg voor de armen van waarde zou zijn.
Wanneer Mozes de Israélieten opdraagt om vreemdelingen lief te hebben, dan gaat het niet om iets
als xenofilie. En wanneer Jezus zegt: ‘Heb je vijanden lief’, dan vraagt hij ons niet allereerst om
warme genegenheid te koesteren voor wie ons vijandelijk bejegenen.

Liefde is in de bijbel niet primair een gevoel, maar een kwestie van houding en gedrag. Dan gaat het
om een houding van welwillendheid, van het beste willen voor een ander, dan gaat het om eerbied,
om gehechtheid. En dan gaat het om blijken van zo’n houding die eruit voortkomen, om blijken van
liefde.

In de bijbel is liefde vooral een werkwoord.

Liefde is dus niet primair een gevoel, maar gaat wel altijd met gevoelens gepaard. Van liefhebben en
bemind worden kun je heel erg blij worden. Prachtig is de Vlaamse uitdrukking daarvoor: ‘Ik zie u zo
graag’!

In de Psalmen en het boekje Hooglied jubelt en schittert en danst de vreugde om de liefde je
tegemoet: het plezier van twee gelieven in elkaar, in het Hooglied, blijde verwondering over de liefde
van God, in de Psalmen.

Maar liefde kan ook pijn doen. Er is ook smartelijke liefde. Liefde geeft verdriet, wanneer de liefde
onbeantwoord wordt, of wanneer het voorwerp van jouw liefde onbereikbaar is, of als degene die jij
liefhebt jou teleurstelt of kwetst, of wanneer de liefde offers vraagt.

Gevoelens zijn niet op te leggen. Wees blij! Wees bedroefd! Wees boos! Alleen goede acteurs
kunnen op commando iets voelen. Maar een houding, een gerichtheid en daarmee samenhangend
gedrag, daartoe kan wel worden uitgenodigd. Dat kan wel sterk worden aangeraden of zelfs
geboden.

Talloze malen klinkt in de bijbel het gebod om lief te hebben, om God lief te hebben en je naaste als
jezelf. Mozes roept daartoe op en de profeten. Jezus, evangelisten en apostelen. Liefde is echt een
rode draad door heel de bijbel heen.
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Als reden voor het liefdegebod, als motivatie en inspiratie wordt bijna altijd de liefde van God
genoemd. De compassie, de tederheid, de zorgzaamheid, de trouw waarmee God liefheeft is voor
ons mensen hét voorbeeld en dé inspiratiebron voor de liefde waartoe wij worden opgeroepen.

Henriétte Roland hoopt dat ‘de zachte krachten zullen winnen in het eind.’

Liefde is een zachte kracht, die ongedachte veranderingen teweeg kan brengen. Zacht niet in de zin
van slap, krachteloos. Liefde kan juist oersterk zijn ‘Sterk als de dood is de liefde’ wordt er gezongen
in het Hooglied (8,6). Liefde is zacht in de zin van niet hardvochtig, niet gewelddadig, niet
egocentrisch. Liefde is een on-gewelddadige, kei-zachte, oersterke kracht.

In zijn brief somt Paulus een heel rijtje eigenschappen van de liefde op, die stuk voor stuk zacht te
noemen zijn, maar ook de potentie hebben om situaties en verhoudingen ten goede te keren.
Dit stukje met die eigenschappen wordt door Karel Eykman heel mooi vertaald in zijn gedicht ‘Zonder
liefde ben je nergens.’ Het is te vinden in het Liedboek, bij de liederen die over ‘trouw’ gaan (p.
1302):

Liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.

"t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

Joyce en Martijn, wanneer jullie straks een zegen ontvangen over jullie huwelijk, dan is het deze kei-
zachte, niet-softe maar oersterke kracht, die aan jullie wordt doorgegeven — een kracht die komt van
God, en die jullie bereikt via de mensen om je heen, via de warmte van handen en woorden die
worden toegezongen. Jullie krijgen kracht om elkaar trouw te zijn in goede en kwade dagen, kracht
om met liefde je werk te doen, kracht om liefdevolle ouders te zijn voor het kind dat jullie
verwachten.

Onze hoop is dat de pitten van liefde die jullie her en der gaan planten zullen groeien en bloeien,
gewekt door het warme licht van God.
Amen



