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Alleen als jij met me meegaat 
 

Voorganger: ds. Heleen Weimar 

Regenboogkerk Hilversum 

 

Schriftlezing Oude Testament: Rechters 4: 1-10 

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11:1-2; 29-33a 

Schriftlezing Evangelie: Lucas 8: 1-3 

 

Inleiding 

Dit is de zesde dienst in de serie ‘Reisgenoten’. De vrouwen die in de verhalen van vandaag mee op 

reis gaan zijn de profetes Debora die met Barak meegaat en de vrouwen die Jezus vergezellen. Zij 

worden daartoe nadrukkelijk uitgenodigd en spelen als reisgenoten een belangrijke rol. 

 

Prediking 

Gemeente van Jezus Christus, 

We kijken vandaag naar twee Bijbelse reizen en we vragen ons af: wie zijn nu eigenlijk de reizigers op 

die reizen en wat is ieders bijdrage aan de reis. 

Dat doen we om ervan te leren, om er inspiratie aan op te doen. En om er misschien een voorbeeld 

aan te nemen. Want wij zijn als drie wijkgemeenten, van de Bethlehemkerk en de Morgenster en de 

Regenboogkerk ook met elkaar op pad gegaan. Wat zouden wij voor elkaar kunnen betekenen als 

reisgenoten? Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn en wat 

kunnen we van elkaar leren? 

Met deze vragen in het achterhoofd gaan we kijken naar de twee reisverhalen van vandaag. 

 

Eerst het verhaal van Debora en Barak. We zagen het prachtige raam dat Marc Chagall maakte voor 

de St Stephan in Mainz, met Debora daarop afgebeeld. Daar zit ze recht te spreken onder de 

Debora-palm. De Israëlieten komen bij haar met hun rechtsgeschillen. 

In die tijd dat Debora rechter was werden de Israëlieten door een Kanaänitische koning overheerst, 

al 20 jaar lang. Koning Jabin regeerde met harde hand en had een sterk leger, met Sisera als 

bevelhebber, en wel 900 ijzeren strijdwagens om de Israëlieten onder de duim te houden. 

Behalve rechter is Debora ook profeet. Dat is bijzonder. Er komen maar heel weinig profetessen in de 

Bijbel voor. 

 

Debora laat de veldheer Barak bij zich komen en geeft hem namens God de opdracht om met een 

groep strijders naar het dal van de beek Kison te gaan. Daar zal God hen een overwinning laten 

behalen op dat sterke Kanaänitische leger en zal Israël worden bevrijd uit de vijandelijke 

overheersing. 

 ‘Als u meegaat, zal ik gaan’, antwoordt Barak, 

 maar als u niet meegaat, ga ik niet.’ 

Dat is geen uitnodiging van Barak aan Debora, het is een voorwaarde om überhaupt aan de reis te 

beginnen. 

Waarom wil Barak Debora er zo graag bij hebben? Wat heeft zij in huis, dat kan bijdragen aan de 

veldtocht? Ik denk haar gevoel voor rechtvaardigheid en gerechtigheid allereerst. Ze is immers 

rechter, een rechter met gezag. Ze kan bewaken dat het er rechtvaardig aan toe gaat op de 

veldtocht. 

Deborapalm, Marc Chagall 
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Maar bovenal is ze profetes. Ze kan de tocht bezien in het licht van wat God van mensen vraagt.  

 ‘Goed,’ zei Debora, ‘ik zal met u meegaan. 

 Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht, 

 want de HEER zal Sisera uitleveren aan een vrouw.’ 

 

Barak lijkt een beetje bangig. Hij durft niet alleen. 

Maar eigenlijk vind ik het best groots van hem dat hij zijn eergevoel opzij zet, in het besef dat hij het 

niet alleen kán, dat hij met zijn expertise als veldheer toch de hulp van een ander nodig heeft 

(NB een vrouw!) en dat er ook andere waarden in het geding zijn krijgskunst alleen. 

 

Tot zover het eerste verhaal. Een verhaal over een tocht (het begin van een tocht) waarbij er oog is 

en waardering voor wat de verschillende reisgenoten kunnen betekenen voor elkaar en wat ze 

kunnen betekenen voor het welslagen van de reis. 

 

De tweede reis is die van Jezus met de twaalf (dat zijn twaalf mannelijke leerlingen) en een groep 

vrouwen. Ze trekken rond van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het 

koninkrijk van God te verspreiden. 

Dat er vrouwen meegaan in dit reisgezelschap van Jezus is best bijzonder. Er is binnen Israël geen 

verhaal bekend van een rabbi die vrouwen toestond in zijn gevolg. Zelfs binnen de Grieks-Romeinse 

wereld van die tijd was het uitzonderlijk dat vrouwen met een rondtrekkende leraar meereisden. 

Vrouwen hadden geen plaats in het openbare leven van de patriarchale wereld van toen. 

Bijzonder dus, dat er vrouwen met Jezus meereisden. 

 

Wie waren de vrouwen in het reisgezelschap van Jezus. Drie worden er met name genoemd. Zij 

waren door Jezus bevrijd van kwade geesten en van ziekte genezen. Het zijn Maria van Magdala, 

Johanna en Susanna. Daarnaast waren er vele niet met name genoemde vrouwen van wie verteld 

wordt dat ze voorzagen in het levensonderhoud van het reisgezelschap. Letterlijk vertaald ‘dienden 

zij met wat zij hadden’.  

Deze vrouwen brengen zo de spelregels van het koninkrijk van God in praktijk. ‘Ik ben niet gekomen 

om te heersen, maar om te dienen’ had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd. En hij had een rijke jongen 

geadviseerd om alles te verkopen wat hij had en Jezus dan te volgen. Dienen en delen van bezit en 

rijkdom is hét kenmerk van de volgeling van Jezus. En dat is wat de vrouwen doen. De vrouwen 

dienen (steunen de groep) met wat ze hebben als gedreven leerlingen, gemotiveerd om wat ze 

hebben geleerd over de spelregels van het koninkrijk van God ook in praktijk te brengen. 

 

Als wijkgemeenten van BeMoRe zijn wij ook bezig een nieuw reisgezelschap te vormen. Wat kunnen 

wij ons ter harte nemen uit de reisverhalen van vandaag, van Debora en Barak en van Jezus en de 

vrouwen, voor het welslagen van ónze reis? 

Twee dingen zou ik willen noemen. 

 

Allereerst leeft er in beide verhalen onder de reizigers een sterk besef dat ze als reisgenoten elkaars 

inbreng en steun hard nodig hebben, dat ieders inbreng onontbeerlijk is voor het welslagen van de 

reis. 

Debora vraagt Baraks hulp om Israël te bevrijden. Barak vraagt op zijn beurt Debora’s steun. ‘Alleen 

als jij meegaat, Debora, durf ik het aan.’ 

Ook in de evangeliën zien we hoe Jezus nadrukkelijk allerlei mensen vraagt om met hem mee te 

gaan. De boodschap van het koninkrijk van God brengen, van Gods nieuwe wereld, dat kan Hij niet 

alleen. Tegen de broers Simon en Andreas die aan het vissen zijn: ‘kom, volg mij. 
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Ik zal jullie vissers van mensen maken.’ Tegen de tollenaar Levi, tegen de rijke jongen: ‘Kom! Het lukt 

alleen als jij met ons meegaat.’ Jezus heeft volgelingen nodig. Zijn volgelingen, de twaalf en de 

vrouwen die met Jezus meegaan, hebben Jezus nodig als hun leermeester, om hen de grondregels, 

de spelregels te leren van het koninkrijk van God en hen daartoe te inspireren. ‘Alleen als jij met ons 

meegaat kunnen wij gaan.’ 

Besef dus dat de bijdrage van iedere reisgenoot van grote waarde is en onontbeerlijk. 

 

Wat verder opvalt in beide verhalen en wat ook voor ons van belang kan zijn is de waardering die er 

is voor inbreng uit onverwachte hoek en de erkenning van de waarde van die inbreng. In beide 

verhalen komt hulp en steun verrassend genoeg van vrouwen. Dat was in de tijd dat de verhalen 

spelen helemaal niet vanzelfsprekend, zoals we zagen. Vrouwelijke profeten komen nauwelijks voor. 

Vrouwen reisden niet met rabbi’s mee. En toch wordt er naar hen geluisterd en wordt hun inbreng 

serieus genomen. 

 

In onze tijd is dat gelukkig vrij gewoon geworden, dat vrouwen een serieuze rol spelen in het 

openbare leven en als volgelingen van Jezus. Nog niet overal, in ieder geval wel in ons BeMoRe-

reisgezelschap.  

Wij zullen dus gespitst moeten zijn op inbreng uit andere onverwachte hoeken. En dan denk ik aan 

de inbreng van kinderen en jongeren in ons reisgezelschap. Of van mensen aan de rand van de groep, 

met één been binnen en één been erbuiten. Hun inbreng, hun geluid zullen we serieus moeten 

nemen, zoals destijds met de inbreng van vrouwen ernst werd gemaakt. 

 

Het is spannend wat we gaan doen als BeMoRe-gemeenschap. We gaan een onbekende toekomst 

tegemoet. We moeten van alles achterlaten. Het is spannend of het allemaal goed zal gaan.  

Maar als we het met elkaar doen en als ook God met ons mee zal gaan, als een licht in de nacht en 

een wolk overdag, dan kunnen we toch met vertrouwen aan de tocht beginnen. 

Amen 

 

 

 

  

 


