
Zondag 20 oktober 2019 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 

“Ik ben het licht” 
 
 

Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Het koor zingt:  Jezus calls us 
 
Vrij vertaald: Jezus roept ons een licht voor de wereld te zijn, wij bidden hem om 
een open hart, om te ontvangen en te geven, om met hem te leven in Gods licht 
 

Jesus calls us all to be 
Shining for the world to see. 
Reflections of His holy light 
Come to drive away the night. 
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Jesus, wonderful Savior 
Give me a heart that is faithful and true. 
All I have I will give till 
All that I have, I have given to You. 
 
Jesus calls us to a life 
Free of anger, free of strife. 
Live in peace with every one 
Point them to God’s holy Son. 
 
Jesus calls us to His side 
Where we hear His humble cry: 
“Father give to me their sin, 
Let your child’ren enter in”. 

 
Stilte 
 
Bemoediging (staand) 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Zingen:  De dag gaat open voor het woord des Heren’, Lied 217: 1-4 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie:  
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Glorialied (staand):   Bless the Lord, Lied 103e (2 keer) 
 

- De Heilige Schrift - 
 
Met de kinderen 
 
Zingen: Licht in ons midden, Marten Kamminga. (2 keer) 
 
Lezing:  Psalm 119: 129-136 in de vertaling van Huub Oosterhuis 
 

Onze afspraken, wonderen zijn het. 
Ik wil me er aan houden, met heel mijn ziel. 
 
Uw woord, een open raam waar licht uit schijnt: 
onwetende mensen zien en begrijpen. 
 
Ik sper mijn mond wijd open, van honger 
naar uw geboden, alle tien. 
 
Keer U naar mij toe, ontferm U 
Ik heb uw naam lief – doe mij recht. 
 
Tree voor tree beklim ik de woorden 
mij aangezegd – laat geen ongeluk 
mij overkomen. 
 
Wees mijn losser, koop mij vrij uit onderdrukking. 
Dat ik blijf bij wat geschreven staat. 
 
Doe lichten over mij uw Aangezicht 
de woorden die geschreven staan, leg ze mij uit. 
 
Mijn ogen stromen over als rivieren 
om een wereld die uw woord niet wil. 

 
Zingen: Laat de woorden die we hoorden, Lied 422 
 
Evangelielezing: Johannes 8: 12-20 
 
Koor: Jezus is the Light 
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Vrij vertaald: Jezus laat ons zien welke weg we kunnen bewandelen, vanuit het 
donker, naar het licht. We hoeven niet langer te dwalen, Jezus licht ons bij op 
weg naar God. 
 
See beyond the dark of night  
the coming of the dawn: 
Jesus is the Light. 
 
To a world once held in darkness 
now behold a Light has come. 
Jesus is our great redeemer 
and in Him the battle’s won. 
Out of the dark, we are born a-new 
Into the Light, we have come! 
 
God our Father loves us 
and has come to lead us home. 
He gave His Son to save us, 
and on the cross His love for us is shown. 
 
To a soul that’s lost and wand’ring 
the Lord has come to Light the way. 
As the Author of salvation 
He comes to change our night to day. 
Out of the dark, we are born a-new 
Into the Light, we have come! 
 
See beyond the dark of night  
the coming of the dawn: 
Jesus is the Light. 
 
Overweging 
 
Moment van stilte 
 
Zingen: Christ be our Light, Lied 1005 
als volgt: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (koor), 5 (allen) 
 

 
 
 



 5  
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden, waarbij we de bedes beantwoorden met: 
Licht voor ons uit, Zangen van Zoeken en Zien, 619b 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Het koor zingt: You raise me up 
 
Vrij vertaald: een lied over hoe we uit onze zorgen en somberheid opgetild 
kunnen worden en kracht krijgen, stormen in ons leven kunnen doorstaan. 
 
De kinderen komen terug  
 
Collecten  
 
Slotlied: Nu wij uiteengaan, Lied 423 
 
Wegzending en zegen 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 

Voorganger:   Christine van den End 
Ambtsdragers:  Eva Koopmans en Arja Haak  
Organist:   Ies Nijman 
Medewerking: Gospelkoor Dabar’Yah o.l.v. Ies Nijman 
Kinderoppas: Rita Bongers 
Kinderdienst: Annet Houtman 
Tienerdienst: Saskia Baas en Renate Japenga 
Collecten: 1. Diaconie 
 2. Plaatselijke kerk 
Koffieschenken: Anneke van der Veer en Nico Sassen,  

Anna van der Wielen en Leny Stadtman  
Ontvangst:    Leden van sectie 2 
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Te gast in de Morgenster 
Onze wijkgemeente is uitgenodigd door de Morgenster om op zondag  
27 oktober de kerkdienst in hun kerk te vieren. De Regenboogkerk zelf zal 
daarom op deze zondag gesloten zijn. De dienst in de Morgenster begint om 
10.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte op het parkeerterrein achter het 
gebouw van de Gooi en Eemlander, schuin tegenover de Morgenster. 
Dit parkeerterrein heeft tientallen parkeerplaatsen en kan op zondagmorgen 
door de gemeenteleden worden gebruikt. 
 
 
 
 

 


