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Regenboogkerk - Hilversum 
 

de kruiswoorden 
 

 

“Mij dorst” 

 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God, Lied 91b 
Cantorij: voorzang,  Allen: refrein 
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Kyriegebed 
Vgr.  Heer, ontferm U. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301a 
 
Zingen:  God roept de mens op weg te gaan, Lied 542: 1, 2, 3 
 

- De Heilige Schrift - 
 
Kindergesprek 
 
Zingen: Zeven woorden van het kruis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8. Zeven woorden van het kruis. 
  Jezus heeft ze ons gegeven 
  om er verder mee te leven, 
  hem achterna. 
 
Gebed 
Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
 
Door de cantorij gezongen Schriftlezing Oude Testament: Psalm 91 (Psalm 90 Vulgaat) 
 
Schriftlezing Brieven: Romeinen 5: 12-21 
 
Zingen:  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft, Lied 537 
Cantorij: 1 en 3,  Allen: 2 en 4 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 19: 28-30 (NBG 1951) 
 
Zingen:  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
 
Prediking 
 
Cantorij:    O, for a closer walk with God, C.V. Stanford  
 
Zingen:  Een mens te zijn op aarde, Lied 538  
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- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 

- De Tafel van de Heer - 
 
Kleine Cantorij: ‘Verily I say to you’, Thomas Tallis  
 

Verily, verily I say unto you, 
except ye eat the flesh of the Son of Man 
and drink His blood, ye have not life in you. 
Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, 
and I will raise him up at the last day (bis) 
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. 
He that eateth my flesh and drinketh my blood 
dwelleth in me, and I in him. 

                 (Johannes 6: 53-56) 
 

Nodiging 
 
Tafelgebed:  ‘Op de Berg’ Liederen 401, 404g en 407c 
 
Instellingswoorden: Matteüs 26: 26-29 
 
Zingen:  Die zich breken laat, Lied 408g 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen:  Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen:  Alles wat over ons geschreven is, Lied 536 
 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

https://www.youtube.com/watch?v=KaQ_DRvHqr8
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Toelichting bij de collecten 
1e Collecte: KiA - In de rijke Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Veel van hen 
zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen niet lezen of schrijven. 
Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met succes de Storytelling methode, 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en 
gemeenteleden hiervoor trainen.  
Met uw gift steunt u dit werk!  
 
3e Collecte Maaltijdcollecte:  Precious Stones in Myanmar. 
Evenals in 2019, steunen we in 2020 met de opbrengst van de maaltijdcollectes opnieuw de 
christelijke organisatie Precious Stones, partnerorganisatie van Kerk in Actie. 
Het overwegend boeddhistische Myanmar is een van de armste landen ter wereld. 
Precious Stones zet zich in voor de positie vrouwen en jongeren zodat ze werk kunnen 
vinden, hun eigen inkomen kunnen verdienen en groeien in zelfvertrouwen. 
 
Afbeelding:  
High Cross van Muiredach, Monasterboice, 9e of 10e eeuw, Ierland (met bij het kruis 
Stephaton met zijn spons en Longinus met zijn speer). 
 
Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra 
Ouderling: Eva Koopmans 
Diaken: Leen - Pieter Smit 
Organist: Ies Nijman 
Kleine cantorij o.l.v. Arno Rog 
Kinderdienst: Fokko Bosker en Annet Houtman 
Kinderoppas: Jennette Mol 
Collecten: 1. KiA, Zending - Golfstaten  
 2. plaatselijke kerk 
 3. maaltijdcollecte, Precious Stones   
Koffieschenken: Gré van Andel en Els Klomp, 
 Wilma Booij en Corrien v. d. Knijff  
Ontvangst: Leden van sectie 9  
 

 
Inzameling Voedselbank op 21 en 22 maart 

Op zaterdag 21 maart wil de diaconie van de Regenboogkerk weer voedsel inzamelen in de 
winkel Albert Heijn aan de Langestraat voor de Voedselbank Gooi en Vechtstreek.  
De diaconie zoekt hiervoor vrijwilligers die twee uur willen meehelpen met flyers uitdelen en 
het voedsel in ontvangst nemen. Als u wilt helpen en tussen 10 uur en 17 uur op 21 maart 
twee uur tijd heeft, spreekt u dan een diaken na de dienst even aan, of mail naar  
renzesleeking@hotmail.com. 
Op zondag 22 maart zamelen we in de Regenboogkerk voedsel in voor de Voedselbank.  
U kunt vóór aanvang van de dienst uw meegebrachte voedsel inleveren bij de diakenen die 
het in de kratten doet. U moet vooral denken aan lang houdbare producten of hygiëne 
producten zoals zeep of tandpasta.  

Renze Sleeking 
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Gemeenteavond 
Woensdag 4 maart bent u van harte uitgenodigd voor onze gemeenteavond. 
Het thema van de avond is ‘gastvrijheid met hart en handen’.  
Vanaf 19.30 uur ben u welkom en staat er koffie en thee met iets lekkers klaar. Het 
programma zelf begint om 20.00 uur en heeft twee onderdelen. Eerst wordt het beleidsplan 
2020-2024 gepresenteerd. Daarna gaan we op actieve wijze in op het beleidsthema 
‘Gastvrijheid’. Rond 22.00 uur sluiten we de avond af met een drankje en een hapje. 
U komt toch ook? 

 
 
 
 

 


