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Regenboogkerk - Hilversum 

 

 

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” 
 

 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 

Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, Psalm 22: 1 en 2 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Met de boom des levens, Lied 547: 1, 2 en 3 
 



-De Heilige Schrift- 
 

Kindergesprek 
 
Zingen:  Zeven woorden van het kruis, 4, 2, 3, 1, 5 en 8 

 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Job 19 
 
Zingen:  Geen taal bij machte u te meten, Lied 850: 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing Brieven: Openbaring 6: 9-11 
 



Zingen:  Lied 850: 4 en 5 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 27: 45-47 
 
Zingen:  Lied 547: 4, 5 en 6 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  Psalm 22:11 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen:  Hier zwijgt het hoge denken, Lied 581 
 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen. 
 
Afbeelding: Witte Kruisiging, Marc Chagall, 1938 (Art Institute of Chicago) 
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