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Regenboogkerk - 

Morgenster 
 
    

 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen 

 
Welkom  
 
Zingen:  Psalm 72: 1 en 6 
 
Groet en bemoediging 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Ten hemel opgevaren is, Lied 661 
 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Eerste lezing:  Exodus 20: 18-24 
 
Zingen:  Eén is de Heer, de God der goden’, Lied 310: 1 
 
Epistellezing:  1 Petrus 5: 8-11 
 
Muzikaal intermezzo 



 
Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 
 
Zingen:  Om Christus’ wil zijn wij verblijd, Lied 665 
 
Overweging 
 
Zingen: Al heeft Hij ons verlaten, Lied 663 
 
Dank- en voorbeden 
Met gezongen acclamatie: Lied 368f 
 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied:   In bidden en in smeken, Liedboek voor de Kerken 1973 Gezang 235 
 
 In bidden en in smeken, 
 maak onze harten één. 
 Wij hunk’ren naar een teken, 
 o, laat ons niet alleen. 
 De Heiland is getreden 
 aan 's Vaders rechter hand: 
 wij wachten hier beneden 
 de gaven van zijn hand. 
 
 Wijd open staan de deuren, 
 nu is de toegang vrij. 
 Voor wie verweesd hier treuren 
 is Jezus' hulp nabij. 
 Al dreigen nog gevaren, 
 al wacht ons kruis en strijd, 
 de Geest zal ons bewaren, 
 de Geest, die troost en leidt. 
 
Zegenbede, gevolgd door gezongen Amen en orgelspel 
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