
Derde zondag van advent, 13 december 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Ontvangen wat vanuit de hemel wordt gegeven 

 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding – 
 
Lied:   Hopen en uitzien naar het licht, Lied 465 (canon) 
 
Aansteken van de Adventskaarsen 
 

Drie kaarsen geven hun licht 
voor een prachtig vergezicht. 
Kom, laten we opstaan 
en de toekomst tegemoet gaan. 

 
Bemoediging 
Vrg.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Allen:  DIE WAS, DIE IS, DIE KOMT! 
Vrg.  Verblijd u in de Heer, 
  ik zeg het nog eens: verblijd u! 
Allen:  DE HEER IS NABIJ. 
Vrg.  Wees over niets bezorgd. 
Allen:  DE VREDE VAN GOD ZAL ONS BEWAREN. 
 
Lied:   Verblijd u in de Heer te allen tijd, Lied 450 
 
Inleiding 
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Gebed voor de nood van de wereld 
Vrg.  Heer, ontferm u! 
Allen:  Christus, ontferm u! 
 
Kyrielied:  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, Lied 437: 1-4 en 6 
 

- Dienst van het Woord - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het Woord 
 
Eerste lezing:  Jesaja 65: 17-25 
 
Lied:   Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien, Lied 772 
 
Evangelielezing: Johannes 3: 22-30 
 
Lied:   Een stem die roept in de woestijn, Lied 741: 2 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied:   O kom, o kom, Immanuel, Gezang 125: 1-3 
 

O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blijk, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij wortel Isaï,  
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blijk, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blijk, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

 

- Dienst van de Tafel - 
 
Over de collecten 
 
Brood en wijn rondgedeeld 
 
Nodiging 
  
Lofzegging 
 
Sanctus:   Heilige God, geprezen zij, Lied 870: 1-3 en 8 
  
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
  
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Muziek 
  
Dankgebed 
  
Slotlied:  Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel. Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de 
coördinatoren het kerkgebouw verlaten.  

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 

Afbeelding:  Johannes de Doper, van de beeldhouwer Giuliano Vangi  
Voorganger:  Heleen Weimar  
Ambtsdragers:  Marlies Pestman en Liesbeth Wouters  
Voorbereiding:  Mimi Dekker  

Organist:                       Ies Nijman 

Zang:                             Leden van de Cantorij o.l.v. Arno Rog 
Collecten: Thermometeractie: Schuldhulpmaatje*, Plaatselijke kerk** 
Kinderdienst:  Annet Bleumink-Houtman 
Ontvangst:  Leden van sectie 8  
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*Thermometeractie: 
SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 
bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers (maatjes), die deskundig en op 
persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan centraal in het zoeken naar 
structurele oplossingen. De aanpak is aanvullend op reguliere schuldhulpverlening.  
De diaconie wil SchuldHulpMaatje ondersteunen door middel van de thermometeractie, en 
we hopen dat u met ons meedoet!  
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk, o.v.v. 
Thermometeractie.  
 
**Plaatselijke kerk 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. 
Protestantse gemeente Hilversum.  
 
De collecte is bij de uitgang, u kunt ook de QR code hiernaast 
gebruiken. 


