
 
Paaswake, zaterdag 3 april 2021 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 

Een spoor van licht 

 
 

- De lezingen van de Paasnacht - 
 
Lied:   Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, Lied 362 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste lezing:  Genesis 1: 1-5 (de schepping van het licht) 
  
Muziek:  Scheppingssuite, de eerste dag 
  
Tweede lezing: Genesis 9: 8-17 (de regenboog) 
  
Lied:   Het water steeg wel hoog, Alles wordt nieuw I-3 
 
          1. Het water steeg wel hoog, 

 maar wonder boven wonder 
 ging Noach niet ten onder, 
 de ark alleen bleef droog. (bis) 

 
          2. De dieren gingen mee, 

 de grote en de kleine, 
 met Noach en de zijnen. 
 De dieren twee aan twee. (bis) 

 
          3. Zij dreven maanden rond. 

 Toen ging het water zakken, 
 de duif vond groene takken, 
 de ark liep aan de grond (bis) 
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          4. De aarde was er weer. 
 En mens en dier mocht wonen 
 onder de groene bomen, 
 in vrede met de Heer. (bis) 

 
          5. De regenboog staat hoog, 

als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
het land, het land blijft droog. (bis)  

 
Derde lezing:  Exodus 14: 9-29 (de vuurzuil en de wolkkolom) 
  
Lied:   The Lord is my light, Psalm 27a 
  
Vierde lezing:  Job 38: 1-20 (de weg naar de oorsprong van het licht) 
  
Muziek:  Chick Corea 
  
Vijfde lezing:  Jesaja 59: 21-60: 3 en 18-22 (over jou schijnt de HEER) 
  
Lied:   Ontwaak gij die slaapt, Lied 596: 1 en 2 
  
Zesde lezing:  Johannes 1: 1-13 (het ware licht dat ieder mens verlicht)  
  
Lied:   Soms breekt uw licht, Lied 493 

 

- Gedachtenis van de doop – 
 

Water wordt in de doopvont gegoten  
  
Muziek:  Scheppingssuite, de derde dag (scheiding van land en water) 
  
Inleiding op de doopgedachtenis  
 
Beeldmeditatie  
 
Lied:   Het water van de grote vloed, Lied 350:1-5 en 7 
  
Geloofsbelijdenis  

De Getrouwe 
- de God van Abraham en Sara, 
van de profeten en van Jezus – 
is onze God, 
God over de machten, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd, 
Herder van zijn volk onderweg,  
Bron van het leven. 
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DAT GELOOF IK 
 
Zijn vrederijk is nabij gekomen 
in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 
Hij roept ons hem te volgen. 
 
DAT GELOOF IK 
 
De Geest is het die levend maakt, 
die ons leidt in de waarheid, 
die met ons gaat naar de toekomst, 
die ons lokt met het visioen 
van een menselijke wereld. 
 
DAT GELOOF IK. 
AMEN 

 
Gebeden 
 
Zingen:   Als alles duister is, Lied 598 
 
Wisselen van stola’s en antependia 
  

- De komst van het licht - 
 
Stilte 
 
De paaskaars wordt binnengebracht 
Cantor:   Licht van Christus! 
Zangers: Heer, wij danken U. 
 
Het licht wordt doorgegeven in de kerk, in de huizen aangestoken 

Wie aansteekt / doorgeeft zegt: Het licht van Christus 
Wie ontvangt zegt: Amen 

 
De kaarsen blijven branden tot het einde van de dienst 
 
Lied:   Jezus, U bent het licht in ons leven, Evangelisch liedboek 173: 1 en 2 
 

 Jezus, U bent het licht in ons leven, 
 laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
 Jezus, U bent het licht in ons leven, 
 open mijn hart voor uw liefde, o Heer. 
 
 Innerlijk licht, o Jezus Messias, 
 schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
 Innerlijk licht, o Jezus Messias, 
 zet door uw liefde mijn hart in vuur en vlam.  
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Lezen:   Handelingen 13: 26-39 
 
Lied:   De lichtvorst, de ontluisterde, Lied 633 
  
Zegen 
 
Orgelspel 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorgangers:  Ds. Heleen Weimar en ds. Jurjen zeilstra 
 
 

 


