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Een open hart 

 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Rechter in het licht verheven, Lied 1008 
 
Psalmengebed: Psalm 4 
 
Inleiding 
 
Schriftlezingen: Jesaja 6: 10 en Johannes 12: 37-50 
 
Beeldmeditatie  
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Zingen:  Hij die de blinden weer liet zien, Lied 534 
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Onze Vader 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed 
Heer, blijf bij ons, 
want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen 
 
Zingen:  Nu is de dag ten einde, Lied 244 
 
Zegenbede 
Moge Gods Geest jullie steeds nabij zijn, 
op al jullie wegen, moge de Heer je ingang en je uitgang bewaren, van nu aan tot in 
eeuwigheid. 
Amen. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Afbeelding: De apostel Johannes aan de borst van Christus (Johannesminne), Schwaben 
Bodenseegebiet, ca. 1310, Klosterkirche Heiligkreuztal 
 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 

 
 
 

 
 
 

 


