
Paaswake, 16 april 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
 ‘Ik ben de opstanding en het leven’ 

 
 

- Voorbereiding – 
 

Bemoediging 
Vgr:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
Vgr:   Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 
Allen:   OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE ALMACHTIGE 
Vgr:   Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
Allen:   HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN.  
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  O lichaam van het woord, lied 589, in beurtzang met cantorij 
 
Paasnacht, waarom is deze avond anders dan andere avonden? 

 

- De lezingen van de Paasnacht – 
 

Het licht van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Eerste lezing:  Genesis 2: 4b-7; 18-25 
 
Muziek:  Psalm 33 
 
Tweede lezing: 1 Samuel 2: 1-10 
 
Zingen:  Lied van belofte, Eva’s lied 2-23  
 



2 
 

Derde lezing:  Ezechiel 37: 1 -14 
 
Muziek uit de hoogte  (hoorn van boven af) 
 
Vierde Lezing:  Jona 2: 1 – 11 
 
Zingen:  Zijt Gij mijn God, Lied 155 
 cantorij: 1-2 en 5-6; allen: 3-4 en 7-9 
  
Vijfde lezing:  Hosea 6: 1-6 
 
Orgelspel 
 
Zesde lezing:  Marcus 5: 21-33 
 
Zingen:  Wij zullen leven, God zij dank, Lied 611  
 allen: 1 en 4; cantorij: 2 
 

- Gedachtenis van de doop - 
 

Water wordt in de doopvont gegoten  
 
Inleiding 
 
Lezen:   Kolossenzen 2: 6-15 
 
Zingen:  In U zijn wij begrepen, Lied 351: 1 en 2 
 
Doopbelijdenis 

Vgr:    Nu ook wij dan 
          met Christus zijn begraven 
          en verlangen met hem op te staan, 
          vraag ik u allen 
          die in deze nacht uw doop gedenkt: 
          Wilt u de Enige, uw God, dienen 
          en naar zijn stem alleen horen? 
Allen: Ja, dat willen wij! 
Vgr:    Wilt u zich verzetten tegen alle machten 
          die als goden over ons heersen?       
Allen: Ja, dat willen wij!  
Vgr:    Wilt u elk slavenjuk afwerpen 
          en leven in de vrijheid 
          van de kinderen van God? 
Allen: Ja, dat willen wij! 
 

Credo:   In God de Vader op zijn troon, Lied 342 
 cantorij: 1 en 3; allen: 2, 4 en 5 
 
Rondgang langs de doopvont 
 
Gebeden 
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Zingen:   Groter dan ons hart, Dienstboek 1: LG 66 
 
De paaskaars wordt gehaald en de antependia worden gewisseld 
 

- De komst van het licht – 
 

Stilte 
 
De paaskaars wordt binnengebracht 
Cantor:   Licht van Christus! 
Allen:   Heer, wij danken U. (Lied 593) 
 
Het licht wordt doorgegeven 

Wie doorgeeft zegt: Het licht van Christus 
Wie ontvangt zegt: Amen 

De kaarsen blijven branden tot het einde van de dienst 
 
Zingen:   Licht, ontloken aan het donker, lied 600 
 allen: 1, 2, 4 en 5; cantorij: 3 
 
Lezen:   1 Korintiërs 15: 1-7 
 
Zingen:  De steppe zal bloeien, Lied 608: 1 en 3 
 
Zegenbede 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Afbeelding: Resurrection, Grady van den Bosch 
Voorgangers:  Heleen Weimar en Christiaan Boers 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

