
Witte Donderdag, 14 april 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 

Liefde tot het uiterste 
Orgelspel 
 
Welkom  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed 
 
Lied:   De dag, door uwe gunst ontvangen, Lied 248 

 allen: 1, 2 en 4;  cantorij: 3 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

- Dienst van de Schrift - 
 
Gebed 
 
Het licht van het Woord 
 
Schriftlezing:  Johannes 13: 1-15 
 
Zingen:  Toen Jezus wist, nu is gekomen, Lied 569 
 
Beeldmeditatie 
 
Stilte 
Zingen:  Ubi caritas, John Barnard (1948) 

Cantorij:  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est 

 
Waar vriendschap heerst en liefde,  
daar is God 



2 
 

Allen: 

 
Cantorij:  
Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Exsultemus, et in ipso jucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 

 
De liefde van Christus heeft ons 
verenigd.  
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.  
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben. 
 

Allen: 

 
Cantorij: 
Ne nos mente dividamur,  
caveamus. 
Glorianter vultum tuum,  
Christe Deus: 
Gaudium quod est immensum,  
atque probum, 
Saecula per infinita saeculorum. 
 

 
Laat ons zorgen  
dat er geen verdeeldheid heerst.  
O Christus, God,  
toon ons uw heerlijkheid:  
Die vreugde zal zuiver zijn  
en zonder maat,  
en duren tot in eeuwigheid. 
 

Allen: 

 
Cantorij: Amen 
 

- Dienst van de Tafel - 
 
Voorbeden en stil gebed 
 Acclamatie: Ontferm U, God, Lied 367c (canon) 
 
We vormen een kring 
 
Cantorij:  O sacrum convivium,  
 tekst: Thomas van Aquino (1225-1274), muziek: Luigi Molfino (1916-2021) 
 

O sacrum convivium,  
In quo Christus sumitur,  
Recolitur memoria passionis eius; 
Mens impletur gratia,  
Et futurae gloriae,  
nobis pignus datur.  
Alleluia.  

O heilig feestmaal! 
waar Christus wordt ontvangen; 
waar zijn lijden herdacht wordt, 
waar de ziel met genade wordt gevuld 
en ons het onderpand voor toekomstige 
heerlijkheid gegeven wordt. 
Halleluja. 
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Nodiging 
 
Lofzegging 
 
Sanctus:  Allerhoogste God, heilig en glorierijk, Lied 882 
  allen: 1, 3 en 5;  cantorij: 2 en 4 
 
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet  
 
Delen van brood en wijn 

Wie de schaal met brood aanreikt zegt: 
‘Lichaam van Christus’ of ‘Brood uit de hemel’ 
Wie de schaal ontvangt zegt:  
‘Amen’ 

 
Wie de wijn aanreikt zegt: 
‘De beker der dankzegging’ of ‘De wijn van het koninkrijk’ 
Wie de wijn ontvangt zegt: 
‘Amen’ 

 
Orgel:   ‘O sacrum convivium’ van Olivier Messiaen 
 

- Overgang naar Goede Vrijdag - 
 
Schriftlezing:  Johannes 13: 21-30 
 
Avondlied:  Nu is de dag voorbijgegaan, Lied 242 
 
Zegen 
 
Orgelspel 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Afbeelding:  Grady van den Bosch 
Voorganger: ds. Heleen Weimar 
 
 
 

 


