
zondag 5 juni, Pinksteren 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Een vlaag van vrede 

 
Orgelspel  
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 

- Voorbereiding - 
 
Cantorij:  Kom, o Geest des Heren, kom, Lied 669 
We gaan staan 
 
Bemoediging 
Vgr.  Vrede zij u allen. 
Allen:  De wereld zij vrede. 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die de verdrukten recht verschaft, 
Allen:  aan de hongerigen brood geeft,  
Vgr.  Die de Geest zendt 
Allen:  en wij worden herschapen.  
 
Cantorij: Introïtusantifoon voor Pinksteren, Lied 668 

Halleluja! Adem van God vult heel de aarde, 
die alles omvat verstaat elk woord. Halleluja!    

Allen:    O God, de wonderen die Gij deed, Psalm 68: 3 en 7 
Cantorij:  Antifoon 
We gaan zitten 
 
Inleiding  
 
Gedicht:  Vrede, Marianne van Gilst 

Vrede,  
een hoopvol woord 



2 
 

ver te zoeken,  
met voeten getreden, 
zo broos. 
Vrede dichtbij 
beelden komen binnen, 
ik wil wegkijken, niet zien 
vernietiging, haat, onverzoenlijkheid. 
Leven met het visioen voor ogen 
van vrede, vergeving, liefde 
dat het niet bij woorden blijft. 
Geduld, liefde  
de ander echt zien in Gods licht, 
geliefd mens met zijn zon- en schaduwzijden 
eigen feilen en falen. 
Vergeven, nieuw begin 
de stap zetten, hand reiken 
over eigen schaduw heen. 
Dat de geest van Liefde bij me mag zijn, 
de geest van hoop en vrede, 
vrede begint dichtbij. 

 
Kyrie:   Lied 301k 
 
Glorialied (staand):  Taal op de tong, Lied 690 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Wijding van de nieuwe kansel-Bijbel  
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:   Jesaja 32: 15-20 
 
Zingen:   Als alle mensen vogels dromen, Lied 1013 
 
Evangelielezing:  Johannes 20: 19-23  
 
Cantorij:  Factus est repente, Jacob Handl (1550-1591) 
 

Factus est repente de coelo sonus, 
tamquam advenientis spiritus vehementis ubi 
erant sedentes, 
alleluia; 
et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, 
loquentes magnalia Dei, 
alleluia, alleluia. 

Plotseling kwam er een geluid uit de hemel 
als van een geweldige windvlaag waar zij zaten, 
 
halleluja; 
en ze werden allen vervuld van de heilige Geest 
en spraken van de grote daden van God, 
halleluja, halleluja.    
 (Handelingen 2,2.4a.11b) 

 
Overweging  



3 
 

Zingen:  Zij zit als een vogel, Lied 701 
Vervolg van de overweging 
 
Pianospel en tekst: Hierheen adem, Liedboek pag. 1143 
 
Kinderen komen terug 
 
Cantorij: Credo: Wij geloven, tekst: EUG, muziek: Henny Vrienten 
 Wij geloven in die Ene, die was, is en zal zijn. 
 Schepper tegen de chaos in. 
 Wij gaan op weg met God 
 die ons kent en aan ons gehecht is. 
 In Jezus en zijn weg laat de Ene zich kennen 
 en herkennen wij God. 
 Jezus schudt ons wakker en bevrijdt ons, 
 Hij leert ons leven door de dood heen. 
 Sterker dan de dood is de liefde 
 een laaiend vuur, geen zee dooft haar uit. 
 De Geest van de ene God en Jezus 
 inspireert ons en geeft ons kracht 
 om door te gaan in het spoor van Jezus. 
 In mensen kan zij zichtbaar worden, 
 in mensen kan zij zichtbaar zijn. 
 Alleen kunnen wij de weg niet gaan. 
 Samen willen we de woorden horen, 
 brood en wijn delen, 
 elkaar ontmoeten en bemoedigen. 
 Wij voegen ons in de stroom van mensen 
 op weg naar een wereld van vrede, 
 liefde en gerechtigheid. 
 
Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vruchten delen  
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- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Collecten 
 
Zingen (staand):  O Geest der eeuwigheid, Lied 672: 2, 6 en 7 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Bij de collecten 
1. Kerk in Aktie: Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed 
verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen 
doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze 
brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten 
zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te 
verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op 
te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze 
begeesterd. Bedankt voor uw steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.  U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op  
IBAN-nummer NL67 RABO 03737 11816 van de  
Diaconie Regenboogkerk, o.v.v. ‘Boeren in Zuid-Afrika’. 
2. Plaatselijke kerk: U kunt uw bijdrage ook overmaken op  
NL45 RABO 03737 22591 van de Protestantse gemeente Hilversum, o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’.    
3. Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en uitgaven 
aangaande onze wijk betaald kunnen worden, hierbij moet u dan denken aan bijvoorbeeld de 
internetuitzendingen, muziek-, kinderkamp- en tuinkosten, maar ook seniorenmiddag- en 
expositieuitgaven.   
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 03737 22478 t.n.v. Wijkkas 
Regenboogkerk o.v.v. ‘Wijkkas’. 
 
 
Voorgangers:  Heleen Weimar en Christiaan Boers 
Ouderling en diaken Gerda Kerkhof en Michael de Jong 
Organist: Ies Nijman 
Cantorij   onder leiding van Arno Rog 
Kinderdienst: Wenda Bergsma en Esther Sluis - Thiescheffer 
Collecten: 1. KiA - GZB; Boeren in Zuid Afrika 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Wijkkas 
Ontvangst  Leden van sectie 8 
Koffieschenken: Irene van der Kooij en Alie en Jan Koopmans 
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De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

