
 
 

Aswoensdag, 22 februari 2023 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Mensen van stof en as 

 
 
Vuur 

Buiten worden takjes van de buxushaag verbrand 
 
Stilte 
 
Vgr.  In de naam van de Vader 
  en de Zoon 
  en de Heilige Geest. 
Gem.  Amen. 
 
Avondlied:  Vriendelijk licht, dat heel de dag, Lied 254 
 
Gebed 
 
Lezing:   Genesis 18: 20-32, uit ‘Het land onder de regenboog’ 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 

De as wordt binnengebracht 
Gebed over de as 
 
Askruisje ontvangen 

Daarbij wordt gezegd: 
Bedenk: je bent uit stof gemaakt, 
maar kostbaar in Gods ogen. 
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Muziek tijdens het tekenen met as: 
Long live the nigun, G. Aldema 
Gas nigun, Beregovski collection 

 
Veertigdagenlied: Alles wat over ons geschreven is, Lied 536 
 
Zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger: ds. Heleen Weimar 
Ouderling: Marlies Pestman 
Diaken: Hans Mol 
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma en Hans Booij 
Kinderdienst: Wenda Bergsma 
Ontvangst:  Leden van sectie 9 
 
 


