
 
Zondag 21 mei 2023 

‘Wezenzondag’ (naar Johannes 14: 18 ‘Ik laat jullie niet als wezen 
achter, Ik kom bij jullie terug.’) 

 

Regenboogkerk en Morgenstergemeente, Hilversum 
 

 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn.  (Lied 975) 

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen:  Die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed 
  
Zingen:  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here, Lied 27: 1 en 2 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

met als refrein lied 301k door voorganger en gemeente 
 
Gloria (staand): (tekst Sytze de Vries, melodie Lied 103c): 

1. Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw, 
 die met vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt. 
 U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt. 
 
2. Om de Zoon, U alle glorie, woord van eer ons toegezegd. 

 Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg. 
 U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd. 
 
 
3. Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft 
 en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft. 
 U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft. 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed van de zondag 
 
Kindermoment 
 
Groet 
Vgr.  De Eeuwige zal bij u zijn, 
Allen:  De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Johannes 17: 1 - 11 
 
Zingen:  Al heeft Hij ons verlaten, Lied 663 
 
Epistellezing:  Efeziërs 4: 1 - 16 
 
Zingen:  De ware kerk des Heren, Lied 968: 1, 2 en 5 
 
Preek 
 
Muziek 
 
Zingen:  Jezus roept hier mensen samen, Lied 975: 1, 2 en 3 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Uit: Het liefste lied van overzee, deel 2  
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2.  De kerk is waar men zich door liefde laat leiden  
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;  
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,  
waar ieders verleden een toekomst hervindt.  

 
3.  De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan  

en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.  
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde  
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 

 
4.  De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,  

wij weten ons door hem gewild en bemind.  
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus  
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.  

 
Zending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger:  ds. Marnix van der Sijs 
Ambtsdragers:  Gerda Kerkhof en Hans Mol  
Muziek:  Cees van der Poel, orgel 
Kinderdienst:  Wenda Bergsma 
Collecten:  1. KidsCare Kenia * 

2. Plaatselijke Kerk** 
3. KIA - Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving*** 

 
Bij de collecten 
* KidsCare Kenia: Deze stichting zet zich in voor weeskinderen en kinderen met een beperking in het 
arme LungaLunga gebied in het zuidoosten van Kenia. Waar nodig worden de gezinnen waar de 
kinderen opgroeien geholpen. Kinderen kunnen gebruik maken van therapie-mogelijkheden en van 
het speciaal onderwijs. Door maatschappelijk werkers van KidsCare wordt veel voorlichting gegeven 
in de dorpen en er zijn inmiddels zes scholen gebouwd voor gehandicapte kinderen. In deze scholen 
wordt ook fysiotherapie gegeven. Natuurlijk worden er ook in Kenia gezocht naar inkomstenbronnen. 
Er worden ruimtes verhuurd voor cursussen en congressen en sponsoren benaderd. Mede door de 
toenemende droogte is hulp uit Nederland echter nodig. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van 
KidsCare Kenia. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 
 
** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
 
 
***KiA - Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving: In heel Nederland ondersteunt de 
Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan 
betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld 
wordt. 
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek 
naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk 
missionaire activiteiten in het hele land.  
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Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving’. 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

