
25, 26 en 27 maart 2024 

Vespers in de Stille Week 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Vesper maandag 25 maart 

 
Stilte 

 
Opening:  Lied 191 
 
Zingen:  Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here, Lied 272 
  
Psalmgebed 

Lezen:  Psalm 27 
Zingen/spreken: Uw nabijheid wil ik zoeken, Psalmen Anders 27c 

 
  Vaak ben ik bang. Dan zou ik willen 

dat iemand naar boven kwam 
om mij gerust te stellen. Dat iemand 
zou zeggen: ook al komt er oorlog, 
ook al is het crisis en ziet de toekomst 
er dreigend uit, ik ben bij je. Slaap 

  nu maar, ik ben beneden. 
allen:  antifoon 

 
Zo is de Ene voor mij. Meer dan 
een vader en een moeder. Onder 
zijn dak mag ik schuilen, aan zijn voeten 
mag ik zitten. Veilig en wel. 

allen:  antifoon 
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Lezing:  Klaagliederen 1: 1-14 
  
Klagen   

Muziek daarbij: Facti sunt, Marc'Antonio Ingegneri (Klaagliederen 1: 5-6) 
 

Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. 
De HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. Haar kinderen zijn 
gevangen weggevoerd, voor de vijand uit. 
 
Sion heeft al haar glans verloren. Haar leiders zijn als herten die geen weidegrond 
meer vinden. Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd, voor hun vervolgers uit. 

 
Canticum:  Het lied van Habakuk, Lied 156 
 
Gebeden 

Onze Vader, Lied 191 
Voorbeden 
Stil gebed 
Avondgebed 
 
Avondlied:   Schuldig staan wij voor U, Heer, Lied 859 
   
Zegenbede:  Nu hier de avond valt, Lied 192b 
 

In stilte verlaten we de kerkzaal 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Vesper dinsdag 26 maart 
 

Stilte 
 
Opening:  Lied 191 
 
Zingen:  Stil is de straat, Lied 1003 
  
Psalmgebed 

Lezen:  Psalm 71: 1-3 
Zingen: Psalm 71: 3-4 

 
Lezing:   Klaagliederen 2: 8-15 
  
Klagen   

Muziek daarbij: Pavan Antiqua van John Dowland  
 
Canticum:  Het lied van Habakuk, Lied 156 
 
Gebeden 

Onze Vader, Lied 191 
Voorbeden 
Stil gebed 
Avondgebed 
 
Avondlied:  Wees Gij mijn toevlucht, Lied 263 
   
Zegenbede:  Nu hier de avond valt, Lied 192b 
 

In stilte verlaten we de kerkzaal 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Vesper woensdag 27 maart 
 

Stilte 
 
Opening:  Lied 191 
 
Zingen:  Gij waakt en draagt, Lied 265 
 
Psalmgebed 

Lezen:  Psalm 69: 1-15 
Zingen: Red mij. o God, nu ik wegzak in de modder, Psalmen Anders 69a 

 
Voorzang 1: Red mij, o God, nu ik wegzak in de modder, 

Nergens een stevige bodem voor mijn voet.  

 
Voorzang 2:  Achter mij, om mij heen, alles is vijandig, 

 alles wat mij in het leven overspoelt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezing:   Klaagliederen 5: 1-10 
 
Klagen   

Muziek daarbij: Litanie, Jeanne Demessieux 
 
Canticum:  Het lied van Habakuk, Lied 156 
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Gebeden 
Onze Vader, Liedboek 191 

Voorbeden 
Stil gebed 
Avondgebed 
 
Avondlied:  Gij die ver voor ons uit, Lied 559 
 
Zegenbede:  Nu hier de avond valt, Lied 192b 
 

In stilte verlaten we de kerkzaal 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 
Voorganger:  ds. Oane Reitsma 
Muziek:  Ies Nijman, orgel; Cantorij o.l.v. Arno Rog 
 
Dinsdag 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Muziek:  Ies Nijman, orgel; Cantorij o.l.v. Arno Rog;  

Mirjam Visscher, sopraansax; Tessa Voorbij, altsax; 
Rita Bongers, tenorsax; Paul Gruteke, basklarinet 

 
Woensdag 
Voorganger:  ds. Oane Reitsma 
Muziek:  Ies Nijman, orgel; Cantorij o.l.v. Arno Rog 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


