
 
Zondag Cantate, 28 april 2024 

 

BeMoRe+ in de Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
‘Zing voor God met heel je hart’ 

 
Orgelspel  
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 

We gaan staan 
Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vgr.  God, liefdevol houdt U uw schepping vast, 
Allen: U bekleedt haar met een waas van groen. 
Vgr.  Wij bidden U: bekleed óns met trouw en goedheid 
Allen: ten dienste van U en van elkaar. 
Vgr.  Beziel ons met uw adem, God, 
Allen: dat wij gaan zingen voor U. 
 
Zingen:  Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655 

We gaan zitten 



Inleiding 
 
Gebed om ontferming 

Acclamatie: Lied 301d  
 
Glorialied (staand): Zing een nieuw lied voor God de Here, Psalm 98: 1 en 3 
 

- De heilige Schrift - 
 

Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Zingen:  Bergen kunnen het, Psalm 98c 
 
Het licht van het woord 
 
Evangelielezing: Johannes 15: 1-10 
 
Zingen:  Ik ben de wijnstok, Lied 656 
 
Brieflezing:  Kolossenzen 3: 12-17 
 
Cantate:  Alles was ihr tut, Dietrich Buxtehude 

1. Sonata 
2. Chor 

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen Jesu, 
und danket Gott und dem Vater durch ihn. (Kol. 3, 17) 

 
Overweging 
 
Cantate: 

4. Aria 
Dir, dir Höchster, dir alleine, 
alles, Alleshöchster, dir, 
Sinnen, Kräfte und Begier 
ich nur aufzuopfern meine, 
Alles sei nach aller Pflicht 
nur zu deinem Preis gericht. 
Helft mir spielen, jauchzen, singen, 
hebt die Herzen himmelan, 
jubele, was jubeln kann, 
lasst all’ Instrumenten klingen. 
Alles sei nach aller Pflicht 
nur zu deinem Preis gericht. 
Vater, hilf uns Jesu willen, 
lass das Loben löblich sein 
und zum Himmel dringen ein, 
unser Wünschen zu erfüllen, 
dass dein Herz nach Vaterspflicht 
sei zu unserm Heil gericht. 
 

6. Choral 
Gott will ich lassen raten, 
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denn er all’ Ding vermag, 
er segne meine Taten, 
mein Vornehmen und mein Sach’, 
den ich’s ihm heimgestellt, 
mein’ Leib, mein’ Seel, mein Leben, 
und was er mir sonst geben: 
er mach’s, wie’s ihm gefällt. 
Darauf so sprech ich Amen, 
und zweifle nicht daran, 
Gott wird uns all’ zusammen 
ihm wohlgefallen lan. 
Drauf streck’ ich auf mein Hand, 
greif an das Werk mit Freuden, 
dazu mich Gott bescheiden 
in mein’m Beruf und Stand. 

7. Sonata 
8. Chor: Alles, was ihr tut 

 

-Presentatie en bevestiging ambtsdragers - 
 
Presentatie van de leden van de nieuwe kleine kerkenraad 

Casper Bos 
Erik van Halsema 
Wilma Hilberts 
Ies Nijman 
Marlies Pestman 
Oane Reitsma 
Liesbeth van Renssen 
Jetty Scheurwater 
Otto Scholten 
Peter den Uil 
Corné van Zandwijk 

 
Over de opdracht van ouderlingen en diakenen 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager 
 
Gebed 
 
Zingen:  Kom uit de hemel tot ons neer, Tussentijds 111: 1, 2 en 4 
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2 Bewaar hem die hier voor U staat, 

  dat hij zijn weg met vreugde gaat. 
  Geef aan uw engelen bevel 
  Hem trouw te zijn als metgezel. 
 

4 Kom Heiland, die ons hart geneest, 
  Kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest 
  en maak ons vrolijk in dit uur, 
  o Bron, o brood, o vreugdevuur! 
 
Geloften van de nieuwe ambtsdrager 

Geloof je dat door de stemmen van mensen heen  
de stem van God meeklinkt, 
die je oproept Hem en zijn gemeente te dienen? 
 
Aanvaard je de Bijbel 
als enig richtsnoer van het geloof, 
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan 
al wat daarmee in strijd is? 
 
Beloof je je ambt trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, 
beloof je geheim te houden 
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt 
en beloof je je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 
Handoplegging en zegen 
 
Aanvaarding en verwelkoming (staand) 
Vgr.:  Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. 
  Wilt u hem in uw midden ontvangen 

hem respecteren in zijn ambt 
hem dragen in uw gebeden 
en met hem mee werken in de dienst aan onze Heer? 

Allen:  Ja, van harte 
 
Vredegroet 
 
Zingen:  God, schenk ons de kracht, Lied 418: 1-3  
 
Felicitaties namens kerkenraad en kinderdienst 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collecten 
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Zingen (staand): Kom laat ons voortgaan, vrienden!  
Naar Gezang 441: 8-10, melodie Gezang 127 

 
9 Kom, vrienden, tot elkander 

en wandel hand in hand! 
Verblijdt u in de ander  
in dit onzalig land. 
Kom, vrienden, wees dan wijs, 
ga onderweg niet strijden. 
De engelen zelf geleiden 
als gidsen onze reis. 

10 Wordt één die zwak is moede, 
een ander grijpt zijn hand. 
De zuster steunt de broeder, 
zo blijft de liefd’ in stand. 
Sluit vaster u aaneen! 
Wees voor een elk de minste, 
maar ook weer graag de meeste 
in liefdedienst alleen. 

 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Afbeelding:  Alfred Smid 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Liesbeth van Renssen en Michael de Jong 
Lectrix: Rita Dogterom 
Kinderdienst: Bianca van Olst, Fokko Bosker en Karin Timmerman 
Muziek: Klaas de Haan, orgel; Cantorij o.l.v. Arno Rog;  
 Muziekensemble:  

Cobi Berculo (viool),  
Tessa van der Veen (viool),  
Lotte van Catz (viool),  
Machteld Eilander (altviool),  
Judith Walland (cello),  
Norma Brooks (contrabas). 
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Collecten Stichting Leergeld*, Plaatselijke Kerk** 
 
Bij de collecten: 
*Stichting Leergeld: Ook dit jaar collecteert de diaconie voor een regionaal doel: de Stichting 
Leergeld Hilversum-Wijdemeren.  
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met (buiten)schoolse 
activiteiten omdat daarvoor te weinig geld beschikbaar is. Daardoor lopen deze, vaak toch al 
kwetsbare, kinderen een groot risico op een sociaal isolement. Stichting Leergeld kan na een gesprek 
met het gezin een financiële bijdrage geven voor onder andere zwemlessen, fietsen, computers, 
sport- en culturele activiteiten. Ook wijzen ze de ouders op andere mogelijkheden van hulp zoals 
regelingen bij de gemeente, school en diverse fondsen.  
Helpt U mee om kinderen de kans te geven mee te kunnen doen met hun leeftijdsgenoten?  
Geef aan de collecte of maak een gift over op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie 
Regenboogkerk o.v.v. ‘Stichting Leergeld’ 
 
** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestante 
gemeente Hilversum o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’. 
 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

